Protestantse .
Kerk Nieuw Amsterdam-Veenoord

Kliederkerk 13 oktober 2024 Dienst Kerken met Vaart

Voorganger: ds. Gerda van Vliet

Organist / pianist: Ruben Beuker

M.m.v. Goochelaar Jan

Kinderkoor ‘Kinderen van het Licht’ o.l.v. Sandra Beuker
Groen
Groen is de kleur van hoop die niet sterven wil
van leven dat zal blijven stromen
om samen te omarmen

Thema: WEES JEZELF
Woord van welkom, mededelingen!
Kliederkerklied — Video met Tune Kliederkerk (Trinity)
Kinderkoor:
Welkom en mededelingen door de ouderling van dienst
Bemoediging en groet
Wat gaan we doen vandaag?
Gebed
Schriftlezing: Luc. 18:9-14 (BGT) De Farizeeér en de Tollenaar
Lied: 139b: 1 en 2 Heer U doorgrondt en kent mij
Heer, U doorgrondt en kent mij;
mijn zitten en mijn staan

en U kent mijn gedachten,
mijn liggen en mijn gaan.



De woorden van mijn mond, o Heer,
die zijn voor U bekend

en waar ik ook naar toe zou gaan,
ik weet dat U daar bent.

Heer, U bent altijd bij mij,

U legt uw handen op mij

en U bent voor mij en naast mij
en om mij heen.

Heer, U bent altijd bij mij,

U legt uw handen op mij

en U bent voor mij en naast mij
en om mij heen, elke dag.

Heer, U doorgrondt en kent mij,
want in de moederschoot

ben ik door U geweven;

U bent oneindig groot.

Ik dank U voor dit wonder, Heer,
dat U mijn leven kent

en wat er ook gebeuren zal,

dat U steeds bij mij bent.

Heer, U bent altijd bij mij,

U legt uw handen op mij

en U bent voor mij en naast mij
en om mij heen, elke dag.

Voorstelling: Wees jezelf! door Goochelaar Jan
Lied: Je mag er zijn van Herman Boon
Terugblik

Kinderkoor:

Gebeden

Collecte: 1¢ Diaconie
2° Pastoraat en Eredienst



Slotlied: 912:1, 2, 5 en 6 Neem mijn leven laat het Heer

Neem mijn leven, laat het, Heer,
toegewijd zijn aan uw eer.
Maak mijn uren en mijn tijd

tot uw lof en dienst bereid.

Neem mijn handen, maak ze sterk,
trouw en vaardig tot uw werk.
Maak dat ik mijn voeten zet

op de wegen van uw wet.

Neem mijn wil en maak hem vrij,
dat hij U geheiligd zij.
Maak mijn hart tot uwe troon,
dat uw heilige Geest er woon .
Neem ook mijne liefde, Heer,
’k leg voor U haar schatten neer.
Neem mijzelf en voor altijd
ben ik aan U toegewijd.
Zegen
Gezongen Amen: Lied 431 - Amen, amen, amen

Orgelspel

Uitgangscollecte: Onderhoud gebouwen

Na de dienst kunt u buitenom naar de zaal achter de kerkzaal
voor koffie/thee en ranja met wat lekkers erbij!



Nieuwsbrief

Omzien naar elkaar

- Dhr. J. Letteboer, Trumanstraat, verblijft nog in het
Scheperziekenhuis te Emmen in afwachting van een plek in
Weidesteyn te Hoogeveen.

De rij hierboven lijkt geslonken, maar we weten allemaal van mensen
die ziek zijn. Van hen die worstelen met het leven en de onzekerheid.
Laten we er voor hen zijn in trouw, in kleine gebaren, met een arm om
hen heen. Maar zeker ook met onze gebeden, omdat we erop mogen
vertrouwen dat God ons ziet en mee helpt onze last te dragen. Heel ons
leven lang..., zegt de tekst op pg. 1343 uit het Liedboek:

Schrijf uw naam uit God
over de hele breedte van mijn bestaan
van voordat ik het licht zag
tot ver voorbij het donker
met de vast hand van uw erbarmen
onuitwisbaar

Open inloop dinsdagmiddag

Van 14.00 — 16.00 uur is de zijdeur van de kerk open om even binnen
te lopen bij ds. Gerda van Vliet. Ik zit in de consistorie en zie uit naar
uw komst! Koffie en thee staan klaar. Welkom!!

Bloemen.

De bloemen worden gebracht door: fam. Oostingh.
Vorige week zijn de bloemen gebracht naar:

Dhr. K. Lanjouw, Schakelpad.

Inleveren kopij Zuiderklanken.
De kopij kan ingeleverd worden tot woensdag 16 oktober 12.00 uur,
bij mevr. Hennie Ellen of via de mail.: kerkblad@pknnav.nl




Samen op zoek op 10 november

Sommige mensen hebben een ervaring gehad die een wending en soms
zelfs een doorbraak in hun leven betekende. Dit kan maken dat je
anders gaat leven of tegen het leven aankijkt.

Z0 ook journalist en schrijver Bas Steman die ervaringen meemaakte
van een in de 2de WO omgekomen parachutist op de Ginkelse heide.
Hij beschrijft dit in zijn boek “Morgan”. Een zeer verrassende en
indrukwekkende gebeurtenis die bijna niet te bevatten is!

We hebben deze avond dan ook het thema “Er is meer tussen hemel en
aarde” meegegeven.

Als u benieuwd bent geworden wat deze man is overkomen, kom dan
op 10 november naar de grote zaal achter de kerk. We laten deze
avond een gesprek met Bas Steman horen en zien. De zaal is open
vanaf 18.30 uur. We beginnen om 19.00 uur. Na de bijeenkomst
kunnen we nog even napraten onder het genot van koffie of thee.
Namens de voorbereidingsgroep, Derk Vegter

Sam”s kledingactie

De jaarlijkse kledingactie is op
zaterdag 12 en 19 oktober van 10.00
tot 12.00 uur.

U kunt uw goederen inleveren achter de Zuiderkerk, Vaart ZZ 86. in
Nieuw-Amsterdam,

Kleding, schoenen, bed- en huishoudtextiel, knuffels en speelgoed
kunt u inleveren in een afgesloten plasticzak. Kleding wel apart.

Onze vrijwilligers nemen geen gordijnen, vloerbedekking, tuinkussens
en tafelkleden aan.

Dit jaar is de opbrengst voor Stichting Leergeld. In Nederland groeit 1
op de 12 kinderen op in armoede. Deze kinderen kunnen niet meedoen
aan activiteiten die voor leeftijdgenootjes heel normaal zijn. De missie
van Stichting Leergeld is: “Alle kinderen mogen meedoen” Stichting
Leergeld zorgt voor schoolspullen, zwemles, laptop e.d..

Wij staan de beide zaterdagen klaar om uw goederen in ontvangst te
nemen en hopen op een mooie opbrengst

De Diaconie.




Weeksluiting Oldersheem.
Vrijdag 18 oktober is er een weeksluiting in Oldersheem.
Aanvang: 19.00 uur

Zondag 20 oktober
Voorganger: Ds. G.W. van Vliet
Organist: Mevr. Willy Misker

Collecten: 1. Diaconie
2. Pastoraat en Eredienst
Uitgang: Onderhoud gebouwen

Zuiderkerk op internet: www.pknnav.nl (website)
Nieuwsbrief@pknnav.nl

Kaarsje branden op zaterdag 2 november in de 1
Zuiderkerk in Nieuw-Amsterdam.

Op 2 november is het Allerzielen, de dag waarop

dierbaren worden herdacht.

Het herdenken van een geliefde is zo belangrijk.

Het laten zien hoe dierbaar hij of zij voor je is geweest en nog is.
Een kaarsje voor iemand opsteken is een liefdevol gebaar en prachtig
ritueel. Het is stilstaan in deze voortrazende wereld om voor even weer
verbonden te zijn met diegene die een lege plek heeft achtergelaten.
Op zaterdag 2 november zal evenals vorige jaren in de Zuiderkerk in
Nieuw-Amsterdam gelegenheid zijn voor iedereen om een kaarsje te
branden. Dit kan tussen 16.00 en 19.00 uur. U kunt dit in alle rust
doen.

Er zijn kaarsjes aanwezig maar wilt u graag zelf een kaarsje
meenemen dan kan dat natuurlijk ook.

U bent van harte welkom.


http://www.pknnav.nl/
mailto:Nieuwsbrief@pknnav.nl

